HEBREEUWSE LETTERS

en hun verborgen lagen

Als je het hele Hebreeuwse alfabet overziet, zie je een
afspiegeling van de levensreis van de mens. Zo verwijzen de
eerste tien letters naar oorsprong, jeugd en eigenheid, het
tweede tiental draagt noties van volwassenheid en vrijheid in
zich en de laatste lettergroep vertegenwoordigt rijpheid en
dienstbaarheid. Daarnaast draagt elke letter een getalswaarde
vol betekenis en is ook de vorm van elke letter een verhaal op
zich. Zo wordt in de Bijbelverhalen elk gelezen woord tot een

heiligdom, en in dat heiligdom zijn de letters de heilige kamers.

Deze middag nodigen we je uit om in een paar voorbeelden dit
heiligdom te betreden, met kleine, verkennende, eerbiedige

stappen. Eerst krijgen we uitleg in een lezing, daarna doen we
een opstelling waarin is te ervaren hoe de letters thema’s uit je

levensverhaal weerspiegelen, ze dragen en een plek geven.

Zaterdag 10 junivan 13 — 17 uur

O.l.v. Sytze Yoma en Anneke Meiners
Theaterkerk Mammemahuis, Hegedyk 15, Jellum
Kosten 50 euro

Aanmelden via mail@opstellingenwerk.info
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